
Een verslag van Tom: 

Afgelopen vrijdag 7 november speelde het achttal in Hardenberg. Het was de tweede ronde 
van de SOS-competitie. Helaas misten we Egor, één van onze sterkste spelers, maar Leen 
was bereid als invaller én chauffeur op te treden.  

Christian was als eerste klaar met wit aan bord 7: 

Eigenlijk ging het in de opening al flink mis door een aantal kleine foutjes. Ik werd langzaam 
meer en meer in het nauw gedreven, waardoor het middenspel niet veel beter werd. In het 
eindspel kon ik nog redelijk terugkomen en was het voor mijn gevoel ongeveer gelijk. maar 
zijn twee torens stonden heel diep in mijn stelling mijn koning en paard te pennen, 
waardoor mijn torens te verdedigend moesten blijven. Uiteindelijk probeerde ik nog met 
mijn torens wat maar dat hielp al niet veel meer en kort daarna heb ik opgegeven. 

Aan het 3e bord ging het Joost, ook met wit, niet veel beter af. Hij verloor zijn partij. 

Ik had zelf zwart bord 6. Mijn tegenstander opende met e4, en na een dramatische partij in 
de KNSB-competitie kreeg ik een herkansing om mijn Siciliaan te bewijzen. Nadat we 
allebei hadden gerokeerd speelde hij niet heel doortastend en ruilde de verkeerde stukken 
af. Dit gaf mij de kans om zijn pionstructuur open te breken en de geïsoleerde pionnen aan 
te vallen. In plaats van langzaam de druk op te bouwen sloeg ik snel de pionnen. Daarmee 
kreeg wit tegenspel en er ontstond een gevaarlijke dame/toren batterij op de zesde rij. Ik 
probeerde mijn toren te offeren om die batterij te ontmantelen, waarna ik de toren weer kon 
terugwinnen. Mijn tegenstander zag echter volledig over het hoofd dat het een offer was en 
liet zich gedwongen mat zetten. 

Leen viel in met de zwarte stukken aan bord 8: 

Als invaller mocht ik meespelen, niet vanwege mijn elo, maar mijn ego werd er wel mee 
gestreeld. Mijn tegenstander opende met Pf3, het Rétisysteem, waarvan de opzet is om 
eerst met de stukken het centrum te beheersen en dan pas d4 en/of e4 te spelen. Zijn beide 
lopers werden gefianchetteerd en ik kwam behoorlijk onder druk te staan. Gelukkig deed hij 
in de slotfase een paar minder sterke zetten en bood toen in een volkomen gelijke stand 
remise aan. Teamleider Tom knikte voor akkoord, wetende dat ik op het einde van een partij 
weleens 'schaakblind' word.    

Naast mij had Jarich wit aan bord 5. De partij zag er chaotisch uit, met stukken verspreid 
over het hele bord. De koning van de tegenstander stond erg verdrukt en het leek een 
kwestie van tijd voordat Jarich een doorbraak kon forceren. Helaas pakte een offer niet 
goed uit, en hij gaf op. 

Na vier partijen was de tussenstand 1½ - 2½ in ons nadeel.  



Bertil was met zwart als volgende klaar: 

Aan het 2de  bord speelde ik tegen Joan Reinders, een tegenstander die ik in de loop van de 
jaren al vaker ben tegengekomen. Hij speelde met wit Spaans, en ik kwam, door gebrek aan 
theoretische kennis, in een moeilijke stelling terecht met veel minder tijd. Analyse door 
Stockfish gaf ook aan dat wit ging winnen. Mijn tegenstander had het loperpaar en veel 
meer ruimte. Hij wist echter niet te winnen en gaf mij de mogelijkheid om los te breken. 

Na 40. Kf1 is dit de stelling, Bertil speelt met zwart: 

 

Nu waren de rollen omgedraaid. De zwarte paarden beheersen het centrum; de lopers 
doen niets. Vanaf hier is het zaak de koning te betrekken in de strijd. Op het einde was er 
nog een race wie als eerste zou promoveren en die werd door zwart gewonnen 

Het was al laat op de avond en de overgebleven spelers hadden weinig tijd meer op de klok. 
Geert vroeg Bertil om de rest van zijn partij te noteren. Hij wist het nog spannend te maken 
door een gedwongen mat over het hoofd te zien: 

Op het 4e  bord kreeg ik met zwart al snel een prettige stelling. We hadden allebei een loper 
op een lange diagonaal (op g2 en g7), maar mijn loper bleek sterker omdat hij vrij spel had, 
terwijl de witte loper werd beperkt door zijn eigen pionnen. 

Na de meeste stukken te hebben afgeruild, ontstond een beter eindspel voor mij: ik had 
meer tijd, een extra pion én het initiatief. In tijdnood vond mijn tegenstander vervolgens 
geen uitweg meer. 

Na zeven gespeelde partijen was de tussenstand dus 3½ - 3½. Stan grapte van tevoren nog  
dat hij snel zou winnen zodat hij voetbal kon kijken. In plaats daarvan was hij na ruim drie 
uur nog aan het schaken, hij speelde met wit: 



Mijn partij op bord 1 was er een die alle kanten opging. Ik blunderde in het middenspel een 
pion waardoor mijn stelling heel slecht leek. Daarna kwam ik terug door een pion op b4 te 
offeren en daardoor de Dame weg te lokken. Ik kreeg hierdoor weer wat tijd en ineens was 
de koning van mijn tegenstander erg zwak. In de afbeelding is een mooie puzzel te zien, 
twee zetten nadat de pion is geofferd op b4: 

 

Ik ben met wit aan zet en het is mat in vijf nadat de toren het paard op f8 slaat. De koning 
moet terugnemen om mat in één te voorkomen. Daarna slaat de Dame h7 en is mat door de 
Dame en het paard niet meer te voorkomen. Met niet veel tijd op de klok miste ik dit idee en 
nam ik genoegen met een prima positie. Ik begon redelijk snel te zetten omdat mijn 
tegenstander in tijdnood zat. Helaas kwam ik daarna niet verder dan een remise na drie en 
een half uur te spelen. 

Zo eindigde de avond in een gelijkspel, 4-4. Opmerkelijk genoeg werden de zes beslissende 
partijen allemaal door de zwartspeler gewonnen. Na een stormachtige promotie weet het 
achttal zich prima te handhaven in de eerste twee rondes van de eerste klasse, en staat op 
plek vier van de acht. 


